
Liturgie voor zondag 28 april 2024 in De Hoofdhof, aanvangstijd 9.30 uur 
 

Voorganger: ds. Bert Aalbers uit Zwolle 
Ouderling van dienst en lector: Theo Zijlstra 

Diaken: Geke Kombrink 
Organist: Gert de Jong 

____________ 
 

VOORBEREIDING 
Welkom en moment van stilte  
 

Aanvangspsalm: Psalm 124: 3 

 
Stil gebed 
 

Bemoediging en Groet 
Voorganger:   Wees gegroet! De Heer is opgestaan! 
Allen:     De Heer is waarlijk opgestaan! Hallelujah! 
Voorganger:   Onze hulp is de Naam van de Heer 
Allen:    Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
Drempelgebed 

Voorganger:  Gezegend Gij, die de morgen ontbood 
en het licht hebt geroepen! 

Allen:    Dat wij leven in uw Licht! 
Voorganger:  Die de weg van uw Zoon 

hebt bekroond met uw liefde: 
Allen:    Dat wij leven in uw Licht! 
Voorganger:  Lijf ons in in zijn leven, 

maak ons één tot zijn lichaam: 
Allen:    Dat wij leven in uw Licht! 

Geef ons oog voor elkaar 
en zicht op uw Rijk: 

Allen:    Dat wij leven in uw Licht! 
en met Christus opstaan. Amen 



Vervolg aanvangspsalm:  Psalm 124: 4 
 

4 Die onze boeien slaakt, het is de Heer. 
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer. 
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 
Ons heil is in de naam van God de Heer, 
die God, die aarde en hemel heeft gemaakt.  

 

Kyriëgebed 
 

Glorialied:  Lied 632  
2 
Waren wij dood door de zonde,  
verminkt en verloren, 
doven van harte,  
verhard om zijn woord niet te horen, 
Hij is zo groot, 
Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 
 
3 
Nu zend uw Geest, als een vuur,  
als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte  
elkander verstaan en beminnen 
en zo voortaan 
eren uw heilige Naam 
en U in waarheid aanbidden. 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed voor de opening van het Woord 
 

We zingen het lied van de maand ‘Laat dit huis gevuld zijn’ Opwekking 263  
 

Laat het huis gevuld zijn 
met wierook van aanbidding. 
Laat het huis gevuld zijn 
met de wolk van Mijn Geest. 
 

Laat het huis gevuld zijn 
met het brood van eeuwig leven. 
Laat het huis gevuld zijn  
met mijn geur. 

Want Ik wil komen met Mijn Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
Ik wil het maken tot een tempel  
waar ik woon. 

Laat Mijn leven in je zijn, 
Ik maak je heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen  
door je heen. 

Laat het huis bekleed zijn 
met kleden van fijn linnen. 
Laat het huis bekleed zijn 
met gerechtigheid en trouw. 



Laat het huis gekleurd zijn 
door het bloed van Uw Zoon Jezus. 
Laat het huis gereinigd zijn 
en schoon. 
 

Want U wilt komen met Uw Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
U wilt het maken tot een tempel 
waar U woont. 
 

Laat Uw leven in ons zijn, 
maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen 
door ons heen. 

Heer, wij roepen tot U: 
'kom opnieuw met Uw vuur.' 
Wij verlangen naar echtheid; 
bewerk het diep in ons hart. 
 

Heer, wees welkom met Uw Geest 
en doorwaai nu heel het huis. 
Kom en maak het tot een tempel 
waar U woont. 

Laat Uw leven in ons zijn, 
maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen 
door ons heen. 

Laatste 2 coupletten herhalen. 
 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 

Schriftlezing: Johannes 20: 11 - 18 
 

Lied van Maria, Thomas en Petrus (Lied 620 met aanvullingen) 
 
Maria zoekt Hem vol verdriet, 
door al haar tranen ziet zij niet, 
wat er die morgen is geschied. 
Halleluja. 
 

De Heer komt bij Maria staan. 
Zij ziet Hem voor de tuinman aan: 
Zeg mij, waar zijn zij heengegaan? 
Halleluja. 
 

Hij noemt Maria bij haar naam 
en zij spreekt Hem als Rabbi aan. 
Nu weet zij: Hij is opgestaan. Halleluja. 

 

Schriftlezing: Johannes 20: 24 – 29 
 

Lied van Maria, Thomas en Petrus (Lied 620 met aanvullingen) 
7  't Bericht werd Thomas ook gedaan. 
  Hij hoorde het vol twijfel aan 

dat Jezus zou zijn opgestaan.  
Halleluja. 

 

8   -Zie, Thomas, mijn doorboorde zij, 
  mijn handen, voeten allebei 

en twijfel niet, geloof in Mij.  
Halleluja. 



9  De wond van spijker en van speer 
  zag hij en twijfelde niet meer, 
  maar stamelde: mijn God en Heer.  
  Halleluja. 

10 Zalig wie niet getwijfeld heeft, 
  niet ziet en toch zich overgeeft, 
  zijn deel is dat hij eeuwig leeft.  
  Halleluja. 

 

Schriftlezing:  Johannes 21: 15 - 19 
 

Lied van Maria, Thomas en Petrus (Lied 620 met aanvullingen) 
  

  Aan Petrus vroeg de Heer nadat, 
  hij Jezus 's nachts verloochend had, 

of hij nog liefde voor Hem had.  
Halleluja. 

             Bedroefd zegt hij de derde keer 
  O Heer, vraag toch niet verder meer 

Gij weet dat ik u liefheb, Heer,  
Halleluja. 

 

Lezing:  Zondag 17 (Heidelbergse Catechismus) 
 

Lied van Maria, Thomas en Petrus (Lied 620 met aanvullingen) 
 

11 Wij vieren 't feest van Pasen weer, 
  En brengen alle lof en eer 
  aan onze opgestane Heer. Halleluja. 
 

12 Voor alles wat Hij heeft gedaan, 
  roepen wij God ootmoedig aan 
  nu onze Heer is opgestaan. Halleluja 

Verkondiging:  OPGEWEKT TOT EEN  NIEUW LEVEN 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Muzikale overdenking 
 

Zingen  Lied 630: 3 en 4 
 

4     
Sta op! Hij gaat al voor ons uit,  
de schoot van 't graf ontkomen.  
De morgen is vol nieuw geluid,  
werp af uw boze dromen.  
Waar Hij, ons Hoofd,  
is voorgegaan,  
is voor het lichaam nu vrij baan  
naar een bestaan volkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aandacht voor de collectes  
 De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie/Schipper mag ik ook eens varen? 

de 2e collecte is voor de Kerk 
 

Bij de uitgang van de kerkzaal staan mandjes voor de collectes 
 

Dankgebed 
Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader 

 

Slotlied: Lied 642 (in wisselzang)  
1 allen: 

 

2  vrouwen: 
Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over ’t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort.  
 
3  mannen: 
Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 
ontvangen we uit zijn hand.  
 

4 vrouwen 
Ten onder ging de sterke dood, 
ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet.  
 

5 mannen  
De donkere weg die Hij betrad 
komt uit in ’t hemelrijk, 
en wie Hem volgen op dat pad, 
worden aan Hem gelijk.  

6 vrouwen 
Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al 
getroost en wanhoop niet: 
een weerzien zonder einde zal 
verzoeten uw verdriet.  

7 mannen 
Nu is op aard geen goede daad 
meer tevergeefs gedaan, 
want wat gij goed doet is als zaad, 
dat heerlijk op zal gaan.  

 

8 allen  ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, de Heer die eeuwig leeft 
           en die in zijn verrijzenis, alles herschapen heeft.   

 

Wegzending en Zegen 
Amenlied : Want nu de Heer is opgestaan, 

    nu vangt het nieuwe leven aan, 
    een leven door zijn dood bereid, 
    een leven in zijn heerlijkheid. (ELB 122: 4) 

____  
Orgelspel 

De kerkenraad wenst u een goede zondag en week.  


