
Orde van dienst zondag 1 februari 2026 in de Hoofdhof, aanvang 09.30 uur 
  

Voorganger: ds. Rene Alkema uit Almere 
Ouderling van dienst: Madeleen Wagteveveld 

Collectant: Bart ten Have 
Lector: Marianne Gerritsen 

 

Organist: Gert de Jong  
~      ~      ~ 

Orgelspel 
 

Welkom en moment van stilte 
 

Zingen: Lied 286: 1  

 
 

Bemoediging en groet  
Voorganger:  Onze hulp in de Naam van de Heer 
Gemeente:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Voorganger:  De Heer zij met u! 
Gemeente:  Ook met u zij de Heer! 
 

Drempeltekst  
mens ben je, 
mens met een hart, 
 

strek je uit, 
laat zien wie je bent, 
 

heb het hart 
om een naaste te zijn, 
om lief te hebben.                        Hans Bouma 



 

Psalm (van de zondag): Psalm / lied 92: 2 en 7 
 

 
7    
Zoals de cederbomen 
hoog op de Libanon,  
staan bij de levensbron  
de nederige vromen. 
Die in Gods huis geplant zijn,  
zij bloeien in Gods licht 
als palmen opgericht. 
Hun lot zal in zijn hand zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed om vrede 
 

Zingen: Lied 1010: 1, 2 en 3 



2 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 

 

3 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

Gebed vóór de schriftlezing 
 

Met de kinderen 
 

Kinderlied: ‘geluk, geluk, geluk’  
 
Lezing: Filippenzen 2: 1 tot en met 5 
 

Zingen: Lied 791: 1, 2 en 3 
2  
Liefde die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 
3       
Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

 
 
Lezing: Mattheus 5: 1 tot en met 10 
 
Zingen: Lied 791: 4, 5 en 6 
 

4  Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, - 
daarop hebt Gij ons gebouwd.  
 

5  Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 

 

 
 

6  Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
Bron van liefde, liefde zelf! 



Preek 
Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over 
je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, 
dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden… (Lucas 6 vers 36-38) 

 

Orgelspel 
 

Zingen: Lied 695  
2  
Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind.  
 
3  
Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 
 
 
 

4  Kom en doorstraal mijn dagen, 
    Geest van God uitgegaan, 
   die mijn ogen opent 
   voor wie nu naast mij staan.  

5 Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht!   

 

Aandacht voor de collecte 
De 1e collecte is bestemde voor ZWO/Bangladesh 
We kijken naar een filmpje over deze collecte 
De 2e collecte is bestemd voor de Kerk 

 

Bij de uitgang staan de mandjes op de statafel 
 

Pastorale mededelingen 
 
Zingen: ‘God, schenk ons de kracht” verzen 1, 2 en 3 (Lied 211 uit Tussentijds) 

 



2 Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen: 
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, - vruchtbaar in de Heer. 

 

3 Vrede, vrede laat Gij in onze handen, -  
dat wij die als zaak dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  
 

Slotlied: Lied 416 

 
2  Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
3  Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4  Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.

 
 
Zegen 
door de gemeente beaamd 
met Lied 431c 

 
 

Orgelspel 
______  

 
Wij wensen elkaar een mooie zondag en een goede week toe. 


