
 

Zondag Trinitatis 

Liturgie 15 juni 2025, De Hoofdhof, aanvang 9.30 uur  
 

OVERSTAPDIENST 

 
Voorganger: Desiree Lips 

Ouderling van dienst : Johan Neuteboom 
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Lector: Marianne Gerritsen  
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~     ~      ~ 

Woord van welkom  
 

Stilte   
 

Aanvangslied (staande) Lied 275: 1, 4 en 5  
4 
Gij zijt in alles diep verscholen,  
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen  
met hart en ziel aan ons getrouwd  
 
5 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig,  
tot wij in U volkomen zijn.  
 
 
 

Groet en bemoediging  
 
Kyriegebed  



Zingen: Lied  305 
 2  
Alle eer en alle glorie  
geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt  
is Hij onze nieuwe naam 
Licht uit licht,  vergezicht  
Steek ons met uw stralen aan!  
 
3  
Alle eer en alle glorie  
geldt de Geest die leven doet 
die de eenheid in ons ademt , 
vlam die ons vertrouwen voedt!  
Levenszon, liefdesbron 
maak de tongen los voorgoed!  
 
 

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 

Gebed bij de opening van het Woord  
 

Schriftlezing:   Spreuken 8: 22 - 31   
                           Johannes 3: 1 - 16  
 

Zingen: Lied 942: 1, 2 en 3  

 
 



2  Mijn dagen zijn door twijfel overmand,  
ik ben gevangen in mijn onvermogen.  
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,  
zult Gij mij bergen in uw mededogen?  
Mag ik nog levend wonen in uw land,  
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?  

 

3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Open die wereld die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan Uw mens besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft - 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.  

 

Overweging  
 

Zingen: ’Heer, uw licht en uw liefde schijnen’ Opwekking nr. 334 

 

 

 



2 Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

 Refrein:  
Kom, Jezus kom ….. 

3 Staan wij oog in oog met U Heer. 
 Daalt uw stralende licht op ons neer, 
 zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
 U volmaakt wie volkomen zich geven. 
 Schijn in mij, schijn door mij. 
 Refrein:  

Kom, Jezus kom …….
 
Ceremonie van de overstap  
 
Zingen:  Lied 416: 1, 2, 3 en 4 

 

 

 
 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
3 Ga met God en Hij zal met je zijn:  

in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.   

 
Danken en bidden  
 
Aandacht voor de collecte  

De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie 
De 2e collecte is bestemd voor de Kerk 
 
Bij de uitgang van de kerkzaal staan de mandjes op de statafel 

 



Staande zingen wij het slotlied: Lied 835  
 
2  
Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer,  
om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, 
is het rechte pad.  
 
 
 
 
 

 
3 Krimpt ons angstig hart 

onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt.  

 

 
 

4 In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan ’t eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid.   

 

Zegen, 
door de gemeente beaamd  
met het zingen van Lied 431c 
 
 

_______ 
 

Orgelspel 
 

De kerkenraad wenst u een goede zondag.  

 
 
 
 
 


