
Liturgie zondag 29 maart 2026 in de Hoofdhof, aanvang 9.30 uur 
 

Palmpasen 
 

Voorganger: dhr. Dirk Jan Steenbergen uit Zwolle 
Ouderling van dienst en lector: Wiepkje Mensink  

Collectant: Harry Vos 
  

Organist: Gert de Jong 
_______  

 

Orgelspel 
 

Welkom en moment van stilte  
 

Wij zingen: Lied 288 

 
 

Voor oud en jong: Het verhaal van het meisje en de ezel 
 

Kinderen naar de kindernevendienst 
 

Intochtslied: Lied 601: 1  
 

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn.  



Groet 
 

Zingen: Lied 601: 2 
 

2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt.  

 

Kaarsen en Bijbel 
 

Zingen: Lied 601: 3 
 

3 Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft.   

 

Lied bij opening van de Bijbel:  Lied 321: 1, 2 en 3 
2    Maar als een glimp van de zon  
     een groene twijg in de winter,  
     dorstig en hard deze grond - 
     zo is het koninkrijk Gods.  
  
3    Stem die de stilte niet breekt, 
     woord als een knecht in de wereld,  
     naam zonder klank zonder macht,  
     vreemdeling zonder geslacht.  
 
 
 

Lezing:  Marcus 11: 1 – 11 uit de Basisbijbel 
 

Zingen: Lied 321: 4, 5, 6 en 7 
 

4     Kinderen armen van geest, 
        mensen gelouterd tot vrede,  
        horen de naam in hun hart,  
        dragen het woord in hun vlees.  
  

5     Blinden herkennen de hand,  
       dovemansoren verstaan Hem.      
       Zalig de man die gelooft  
       zalig de boom aan de bron.  



6     Niet in het graf van voorbij,  
        niet in een tempel van dromen,  
        hier in ons midden is Hij,  
        hier in de schaduw der hoop.  

 7     Hier in dit stervend bestaan  
      wordt Hij voor ons geloofwaardig  
      worden wij mensen van God,  
      liefde op leven en dood. 

 
Inleiding 
 
De ezel van toen 
 
Lied:  ‘Als een vogel uit zijn as’  

bundel ‘Licht’, lied 1; melodie: ‘Christus, onze Heer, verrees’ 
 

1 Alles komt opnieuw tot leven 
Als een vogel uit zijn as 
Nacht heeft ’t donker prijsgegeven 
Als een vogel uit zijn as  
Ied’re nieuwe kans ontspruit 
Als een vogel uit zijn as  
’t Licht strekt nieuwe vleugels uit 
Als een vogel uit zijn as 

 

2 Laat ons ’t nieuwe leven vieren 
Als een vogel uit zijn as  
Over zeeën en rivieren 
Als een vogel uit zijn as  
Vrij te zijn en onbevreesd 
Als een vogel uit zijn as  
’t Lichtend voorbeeld is ons feest 
Als een vogel uit zijn as 

De ezel van nu aan het woord 
 
Gebed van een ezel 
 
Lied: ‘Altijd is er eb en vloed’  

bundel ‘Licht’ lied 68; melodie: ‘Neem mijn leven, laat het Heer’ 
 

Altijd is er eb en vloed, heel veel lafheid naast veel moed. 
Denken gaat in wit en zwart, vreugde hand in hand met smart. 

 
Altijd is er dag en nacht, hard bestaat niet zonder zacht. 
Hier is droogte, daar is zee, ‘tis vaak ja maar ook veel nee. 

 
Nu eens warmte, dan eens kou, veel verraad, maar ook veel trouw. 
Daag’lijks zon en nacht’lijks maan, naast de waarheid ook de waan. 

 
Daar is hitte, hier is vorst, naast de overvloed veel dorst. 
Altijd is er eb en vloed, er is kwaad maar ook veel goed. 

 
De ezel van toen 
 
  



Zingen: Lied 435 : 1 en 2 

 
2  
Rechtvaardigheid is zijn bestel,  
zachtmoedigheid zijn metgezel.  
Hij draagt een kroon van heiligheid,  
een scepter van barmhartigheid.  
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt,  
juich, nu die Heiland ons verschijnt;  
door Hem geschiedt Gods raad,  
zijn heerschappij bestaat!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ezel van toen 
 

Zingen: Lied 435: 3 en 4 
 

3 Gezegend was het land, de stad,  
waar deze koning binnentrad.  
Gezegend ’t hart, dat openstaat  
en Hem als koning binnenlaat.  
De zonne der gerechtigheid  
verblindde niet door majesteit;  
maar wat in duister sliep,  
ontwaakte, toen Hij riep.  

4 Hef op uw hoofden, poorten wijd!  
Elk hart zij Hem ter woon bereid!  
De palmen van uw eerbied spreidt  
de weg langs, die uw koning rijdt.  
Hij komt tot u met troost en vreê  
en brengt u heil en liefde mee.  
Geprezen zij de Heer,  
Hij geeft u ’t leven weer!    

 

 

Theologische uitstap, overdenking 
 

Zingen: Lied: ‘Uit nacht en ontij’ 
bundel zingenderwijs lied 133; melodie: Lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot’ 

 

1 Uit nacht en ontij zijn getogen, 
de mensen met verlies en pijn. 
Die onder het geweld gebogen,  
de eeuwen door vernederd zijn. 
Van verre komen zijn gelopen, 
geschonden levens door de haat. 
Die niet in staat zijn te geloven, 
Iin ’t gloren van de dageraad. 



2  
Ten prooi aan wanhoop, angst en zorgen 
diept Gij ons op uit duisternis. 
Verhaalt ons van een nieuwe morgen, 
die het begin van leven is. 
De mensenzoon rijst uit het duister 
en zaait zijn licht in ons bestaan. 
Dat Hij verspreidt in volle luister, 
Hij deed ons uit de dood opstaan. 

3 
Gij zijt de zon van God gegeven 
en brengt de schepping aan het licht. 
Aarde ontluikt, teken van leven, 
heeft vrede wereldwijd gesticht. 
Steek Gij ons aan, licht van genade 
en ga ons op in deze tijd. 
Dan staan wij op, tot U herschapen 
om dragers van Uw licht te zijn. 

 

Gebed 
 

Aandacht voor de collecte 
De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie/IntermeZZo Zwolle  
de 2e collecte is bestemd voor de Kerk 

Bij de uitgang staan de mandjes op de statafel 

Kinderen komen in de kerk  
Palmpasen-optocht onder het lied: ‘Hosanna, hosanna we maken een rij’  

 
Slotwoorden: ‘Aan alles komt een eind’ 
 
Slotlied:  ‘Lied voor palmpaasavond’   

Melodie ‘Geef vrede Heer, geef vrede’ 
 

1 Weg zijn de dichte rijen wanneer de avond daalt. 
De kleed’ren op de keien zijn alweer weggehaald. 
De donk’re lege straten zijn plots’ling weer van steen, 
en hopeloos verlaten. Daar loopt Hij nu alleen. 

 

2 Hij weet: nog drie, vier dagen en dit Jeruzalem 
zal Hem de poort uitjagen en roepen: “Kruisig Hem”. 
Vannacht rijst voor zijn ogen als in een kwade droom 
steeds weer dezelfde hoge en bladerloze boom. 

 

3 Als Hij zijn kruis zal dragen naar ’t kale Golgotha, 
vernederd en verslagen, die loopt Hem dan nog na? 
Wie van die Hij bevrijdde uit pijn en angst en nood, 
wie wil er met Hem lijden in liefde tot de dood?” 

 

Zegenbede, 
door de gemeente beaamd met  
 

 
Orgelspel 

____   
 

De kerkenraad wenst u een goede zondag. 


