
Liturgie zondag 31 augustus 2025 in de Hoofdhof, aanvang 9.30 uur 
 

Voorganger: mw. Sarianne van Dalen uit Zwolle    
Ouderling van dienst: Johan Neuteboom 

Diaken: Geke Kombrink  
Lector: Ab Kasper 

Met muzikale medewerking van Amicanto 
Organist: Robert Helder 

~      ~      ~ 

Welkom en moment van stilte 

Zingen: Lied 910 in wisselzang met Amicanto 
 

Amicanto couplet 1 Soms groet een licht van vreugde 
de christen als hij zingt: 
de Heer is ’t die met vleugels 
van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons ’t goede doen, 
Hij geeft na donkere regen 
een mild en klaar seizoen.  

 

ALLEN couplet 2 
 
Amicanto couplet 3   
 
Hij die met heerlijkheden 
de leliën bekleedt, 
zal ook zijn kinderen kleden, 
Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten, 
Hij voedt ons uit zijn hand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stil gebed  



Zingen:  Votum en groet  
    We zingen mee met Sela. 
 

Votum 
Onze hulp en onze verwachting 
Is van God onze Heer 
Hij die alles maakte 
Laat niet los wat Hij begon 

 

Groet 
Genade en vrede 
Van God de Vader 
Door Jezus zijn Zoon Immanuël 
Hij woont met zijn Geest in ons 
Halleluja halleluja amen! 

 

Leefregels: Markus 12: 28 – 34 
 

De kinderen gaan naar hun kindernevendienst 
 

Gebed   
 
Schriftlezing: Matteüs 15: 21 - 28 
 
Zingen:  Lied 833  
    Eerste keer zingt Amicanto het lied in het Engels 
Daarna allen: 

 

 

Preek  
  Thema: Als God zwijgt 
 
Zingen: ‘Nada te turbe’ (Lied 900) 
    Eén keer door Amicanto, twee keer door allen 



 
Vertaling: Laat niets je verontrusten of wanhopig maken, 

wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort, 
God alleen is genoeg. 

Gebed   
ter afsluiting van het gebed zingt Amicanto het Onze Vader in het Engels  

 

Aandacht voor de collecte 
    De 1e collecte is bestemd voor de Jeugd 
    De 2e collecte is bestemd voor de Kerk   
 

Bij de uitgang van de kerkzaal staan de mandjes op de statafel 
 

Slotlied: Een toekomst vol van hoop (van Sela)  

 

  

                                                      

                                                      



Refrein: 

 
3  U heeft ons geluk voor ogen.  

Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   

 Refrein: U geeft een toekomst vol van hoop 
 

4  U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

Refrein: U geeft een toekomst vol van hoop 

Zegen, 
door de gemeente beaamd met Lied 431C

   
 

Orgelspel 
____________ 

 
Namens de kerkenraad wordt u een goede zondag toegewenst. 

 
  
 

                                                      


